
"De mooiste dag van mijn leven" 

Als wethouder kom ik overal in onze gemeente en leer ik steeds meer mensen en 
initiatieven kennen. Graag sta ik even stil bij alle inwoners, ondernemers en 
vrijwilligers die het leven in Kaag en Braassem zo fijn maken. 

Als voorbeeld noem ik de verschillende comités die van 
Koningsdag zo’n geweldig succes maken, de evenementen 
en feesten die hier worden georganiseerd of het zwembad 
in Leimuiden dat op vrijwilligers draait. Overal ontmoet ik 
inwoners die tijd investeren voor het geluk van anderen. 

Een recente ontmoeting maakte indruk op mij en wil ik 
graag met u delen. Ik was bij Stichting Geef Gehandicapten 
Kans (GGK) waar een groep geweldige vrijwilligers voor 
mensen met een beperking net iets verder gaat. GGK biedt 
al sinds 1977 de kans aan mensen met een geestelijke 
beperking, van jong tot oud, om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten. De 
‘Waterduikers' van deze stichting gaan wekelijks op zaterdag het zwembad in om te 
werken aan de zwemvaardigheid van hun pupillen. Dit doen zij met zichtbaar 
oprechte individuele aandacht. 

Iedereen doet mee 

Ik was er voor de prijsuitreiking van de GGK Olympics 2024. In een zwembad met 
olympische ambiance konden de pupillen met spelletjes en verschillende 
vaardigheden stickers verdienen voor op hun diploma. Roeien in een bootje, ringen 
opduiken en van de glijbaan glijden. Iedereen kon meedoen op hun eigen niveau. 
Het geluk spatte van alle gezichten. Zeker toen ze met een medaille om hun nek 
weer naar huis gingen. Zo’n dag is onbetaalbaar! Iemand riep zelfs “dit was de 
mooiste dag van mijn leven!’’ Het geluk van de pupillen, maar ook de persoonlijke 
inzet van de vrijwilligers raakten me. De vanzelfsprekendheid waarmee ze zich 
inzetten, daarbij misschien nog wel meer. 

Iets voor elkaar doen en voor elkaar klaarstaan past bij onze dorpen. Dat hoort 
erbij. En overal waar ik kom, zie ik dat terug. Daar was de GGK Olympics voor mij 
weer een voorbeeld en bevestiging van. Vaak wordt gezegd dat wij in een mooie 
gemeente wonen. En dat klopt. Maar ik ben er ook steeds meer van overtuigd dat 
wij ook de mooiste inwoners hebben.   

 


